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PolitieKnuppel.nl - meldpunt voor onnodig restrictive veiligheidsmaatregelen en buitensporig politiegeweld

De Rotterdamse politie gebruikt de laatste tijd steeds meer geweld en repressie. Rotterdam dreigt daardoor een stuk minder
gezellig te warden.

e bekerfinalewedstrijden, de 1 mei manifestatie, het bevrijdingsfestival: allemaal kenmerkten ze zich door knellende restrictieve
maatregelen of uiterst repressief politieoptreden, Bij de eerste bekerwedstrijd en op de 1 mei manifestatie kregen veel
onschuldige mensen klappen met een politieknuppel of werden zelfs gearresteerd, bezoekers van het bevrijdingsfestival moesten
na de fouillering bij binnenkomst zelfs hun lunchpakketjes inleveren en bij de tweede bekerfinalewedstrijd werd de hele
binnenstad van Rotterdarn drooggelegd.

Matuurlijk is er niks op tegen als de politie relschoppers aanpakt. Cok is er niks tegen goede veiligheidsmaatregelen als er
ongeregeldheden dreigen. Maar de maatregelen en het geweld wan de politie treffen steeds vaker onschuldige mensen. Bovendien
lokt het agressieve optreden van de politie niet zelden juist agressie uit, Het middel is erger geworden dan de kwaal.

Met deze site wil GroenLinks de klachten verzamelen van onschuldige mensen die getroffen zijn door recent politieoptreden. Heeft
u klappen gehad wan een politicknuppel, bent u onterecht gearresteerd of stoorde u zich aan de drooglegging van de binnenstad?

Laat het weten! GroenLinks gebruikt die informatie om zich er voor in te zetten om van Rotterdam weer een gezellige stad te
maken,

= Waarom deze site?
= Wilt u een ervaring met politisoptreden melden? klik hier

politiskmppel.nl is een initiatief van GroenLinks Rotterdam.

GROENLINKS
ZIN IN DE TOEKOMST

Fractie GroenLinks Rotterdam, 2 juni 2010
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De Rotterdamse politie gebruikt de laatste tijd steeds meer geweld en repressie.
Rotterdam dreigt daardoor een stuk minder gezellig te worden.

De bekerfinalewedstrijden, de 1 mei manifestatie, het bevrijdingsfestival:
allemaal kenmerkten ze zich door knellende restrictieve maatregelen of uiterst
repressief politieoptreden. Bij de eerste bekerwedstrijd en op de 1 mei
manifestatie kregen veel onschuldige mensen klappen met een politieknuppel of
werden zelfs gearresteerd, bezoekers van het bevrijdingsfestival moesten na de
fouillering bij binnenkomst zelfs hun lunchpakketjes inleveren en bij de tweede
bekerfinalewedstrijd werd de hele binnenstad van Rotterdam drooggelegd.

Natuurlijk is er niks op tegen als de politie relschoppers aanpakt. Ook is er niks
tegen goede veiligheidsmaatregelen als er ongeregeldheden dreigen. Maar de
maatregelen en het geweld van de politie treffen steeds vaker onschuldige
mensen. Bovendien lokt het agressieve optreden van de politie niet zelden juist
agressie uit. Het middel is erger geworden dan de kwaal.

In deze bloemlezing vindt u een overzicht van persoonlijke ervaringen van
Rotterdammers met buitensporig politiegeweld. Het is een selectie uit de
meldingen die GroenLinks heeft binnengekregen op de website politieknuppel.nl

GroenLinks wil dat Rotterdam weer gezellig wordt en zijn naam als
evenementenstad nummer 1 hooghoudt. Voor dancefeesten moet er ruim plaats
blijven in Rotterdam. Betuttelende maatregelen zoals een drooglegging, verbod
op spandoeken op stokken of een verbod op grote tv-schermen bij
voetbalwedstrijden moeten worden opgeheven.

GroenLinks wil een proportioneel en effectief politieoptreden: relschoppers

aanpakken, maar goedwillende mensen met rust laten. Een aanpak waarbij
veiligheid en een gezellige stad hand in hand gaan.

Arno Bonte, fractievoorzitter GroenLinks Rotterdam



‘Elke keer als wij een evenement in Rotterdam hebben, verandert onze mooie
stad in een politiestaat. Mooi voorbeeld is het Bevrijdingsfestival. Er waren
strenge controles waarbij paraplu's deodorant,waterflesjes en noem maar op,
gelijk in de prullenbak gingen. Vanwege deze absurde maatregelen maakten
vooral veel oudere mensen rechtsomkeert. Bij deze veel dank aan de
burgemeester voor het verzieken van deze mooie stad en zijn evenementen '

‘Op 1 mei ging ik naar het Stadhuis om een demonstratie bij te wonen tegen de
bezuinigingen. Direct toen ik aankwam was duidelijk dat er iets mis was. Er was
vreselijk veel politie en er werd mij al snel verteld dat ons het recht om te
demonstreren ontnomen was. De vlaggenstokken werden als wapens gezien en
deze moesten ingeleverd worden. De stokken werden ingeleverd maar blijkbaar
niet snel genoeg, want de politie werd erg agressief en zette honden en paarden
in tegen de demonstranten. De politie sloot een grote groep mensen in. Een
agent gebaarde woest naar mijn goede vriend Mike (die met zijn haar bezig was)
dat hij naar hem toe moest komen. Hij greep hem vervolgens beet en begon
hem keihard te slaan met zijn wapenstok (in beeldmateriaal van Cineac is
duidelijk te zien hoe dit gebeurd). Ik wilde Mike beschermen en sprong er
tussen. Ik probeerde de stok waar Mike mee werd geslagen tegen te houden.
Mike en ik werden naar achteren gesmeten en vielen op de grond. Mike werd op
de grond geboeid en ik werd geslagen met een knuppel (in het filmpje is duidelijk
te zien hoe dit gebeurd). De politie
schreeuwde ~kutwijf, oprotten’ tegen
me. Ik schreeuwde terug: ‘hoe moet ik
weggaan als je me slaat?’Ik werd bij
mijn rugzak gepakt en over de grond
getrokken. De zool van mijn
linkerschoen brak hierdoor af.
Ondertussen stonden er vijf agenten
om mij heen het tafereel te bekijken.
Mijn paraplu werd afgepakt (zat aan
mijn rugzak bevestigd) en naar andere
agent gegooid. De agent ving de
paraplu en maakte er een
‘mitrailleurbeweging’ mee (alsof hij
met een machinegeweer op mij aan
het schieten was). Hierbij werd ik
aangekeken. Dit was een heel persoonlijk dreigement. Naar mijn verbazing werd
ik weggejaagd, nageschreeuwd maar niet opgepakt. Ik kon niet meer lopen, mijn
schoen was geen schoen meer te noemen en m’n pols was ook onbruikbaar. Na
een dokterbezoek werd duidelijk dat mijn been en pols ernstig gekneusd waren.'

‘De politie treed veel te hard op tegen de normale mensen in het openbaar. De
relschoppers worden afgetuigd, letterlijk, maar normale burgers die ineens
worden ingesloten door de mobiele eenheid worden ook verrot geslagen. Een
moeder met dochter kan niet meer veilig lopen over straat, omdat een
politieagent deze mevrouw bij de keel pakt en wegstuurt van het terrein.’



‘Ik heb de afgelopen tijd met verbijstering kennis genomen van de nieuwe
handelswijze van de politie. Natuurlijk moeten raddraaiers aangepakt worden,
maar onschuldige mensen in elkaar slaan kan niet de bedoeling zijn. Het kan niet
Zo zijn, dat een paar criminelen de burgermeester een vrijbrief geven om alle
onze grondwettelijke rechten op te heffen. Het meest heb ik me donderdag 6 mei
gestoord. Ik kwam na een dag hard werken thuis en dacht nog even een wijntje
te gaan halen, om tijdens te wedstrijd te nuttigen. Wat bleek, de AH op de
Groenendaal waar ik zelf ook woonachtig ben, was gesommeerd om alle
alcoholhoudende dranken uit de schappen te halen.’

‘Over de politiestaat Rotterdam irriteer ik me vaak. Ook de enorme hoeveelheid
politie op straat zorgt ervoor dat ik me juist een gevangene voel (in plaats van
veilig).’

‘De afgelopen jaren hebben er weinig noemenswaardige
incidenten plaatsgevonden in en om het stadion. Het is helaas
nog steeds erg makkelijk om voetbalsupporters de schuld van
alle ellende in de wereld te geven en zo een goed excuus te
hebben voor excessieve maatregelen. Ik vraag mij af wat er
gebeurd zou zijn wanneer er minder maatregelen zijn
opgelegd in de afgelopen weken. Ik denk dat er uiteindelijk
net zo weinig gebeurd zou zijn geweest als nu. Ik zou graag
een goede onderbouwing willen zien waarom al deze
maatregelen zijn getroffen.’

‘Ik houd van voetbal en van Feyenoord. Maar ben geen hooligan. Ben 100%
tegen geweld. Ik was in café 't Fust. Ineens kwam een peleton ME binnen vanuit
de achteringang. Mijn dag was verziekt. Ik stond naast een zwangere vrouw die
huilend toekeek hoe haar vriend geslagen werd. Met een ME-er aan mijn linker
en 1 aan mijn rechterarm moesten wij één voor één naar buiten. Niet rustig,
maar hardhandig alsof ik Willem Holleeder was, terwijl ik niks had misdaan. Ik
durf er al mijn geld op te zetten dat als de ME er niet was er NIKS gebeurd was.
Een groep van tien mensen op het terras die wat zongen bleek de aanleiding. De
politie stond uren te filmen. Pak die gasten dan gewoon achteraf op.’

‘Op Koninginnedag werd ik bijna omver gepletterd door een politiepaard omdat
honderd meter verderop een arrestatie moest worden verricht. Ik moest
springen anders was het nog erger afgelopen. Ik had schaafwonden aan mijn
armen door mijn sprong . Ik ging verhaal halen of dit normaal was. Ik kreeg te
horen dat ik moest doorlopen; anders werd ik opgepakt wegens verstoring van
de openbare orde.’

‘De heer Aboutaleb maakt van de mooie evenementen in Rotterdam een
politiestaat. Uiteraard ben ook ik van mening dat relschoppers hard moeten
worden aangepakt, maar alles moet wel in proportie blijven en de gewone
mensen die geen kwaad in de zin hebben moeten er niet onder lijden. Zo ben ik
niet naar het bevrijdingsfestival gegaan. Naar mijn mening moet daar de
bevrijding gevierd worden en moet je niet -net als in de oorlog- helemaal
gecontroleerd worden en al je bezittingen afstaan. Daarnaast ben ik van mening
dat je gewoon gezellig onder of voor het voetbal een biertje moet kunnen
drinken, hetgeen de sfeer in het stadion ook ten goede komt. En dan de
Danceparade. Voor de echte muziekliefhebbers en jeugd is het een fantastisch



evenement, waar nauwelijks noemenswaardige dingen zijn gebeurd. Ook dit
evenement is dankzij de heer Aboutaleb om zeep geholpen. De heer Aboutaleb
zet Rotterdam heel erg negatief op de kaart en is niet in staat om dingen in
proportie te zien.’

‘Ik werd midden in de nacht aangehouden op de Coolsingel door agenten in een
auto. Vanuit de auto riepen ze zonder aanleiding dat ik mijn ID moest laten zien.’

‘Op 31 januari ben ik in Rotterdam wezen stappen met een aantal kameraden.
Wij komen uit het oosten van het land. Na het stappen ben ik op het
stadhuisplein om onschuldige reden door politiegeweld getroffen! Zelfs
omstanders sprongen voor mij in de bres en vertelden de politie dat het hier om
een onschuldig persoon ging. Ik heb een ingeklapte long, twee gebroken ribben
en een zwaar gekneusd borstbeen overgehouden na een slag met een
wapenstok, zonder waarschuwing of aanleiding vooraf. Na advies heb ik aangifte
gedaan en contact gezocht met slachtofferhulp. Niet alleen lichamelijk, maar ook
psychisch ben ik zwaar getroffen. Het voelt voor mij alsof de politie alles zomaar
kan maken, terwijl ik sinds het voorval nog steeds thuis zit, voorlopig mijn werk
nog niet eens kan uitoefenen en sinds een aantal weken aan het revalideren ben
door middel van fysiotherapie. Langzaamaan komt er iets vooruitgang in, maar
het kan zeker nog een aantal weken/maanden duren voordat ik geheel hersteld
ben. Voor iemand van 24 jaar voel ik me soms 80! Niemand die dit kan bevatten
en begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Met slachtofferhulp heb ik elke
maand nog contact om te horen hoe het gaat, maar van de politie en de
voortgang van het onderzoek hoor ik niets!’

‘Tk kom zelf uit
Hoogeveen en
vind het geweldig
om af en toe
naar de kuip te
gaan, en vooraf
even naar de
kroeg te gaan.
Op het moment
dat ik bij het
stadion uitstapte
zag ik niks
anders dan
politie. Alles was
afgeschermd,
kroegen waren
dicht en zelfs om
de kuip heen
stonden
schermen. Maar
waarom? Er
waren geen
Ajaxsupporters,
dus wat is het probleem? Het probleem is dat die agenten zelf het probleem
maken door dit soort acties.’




‘Tk zat op 25 april gewoon te eten in café 't Fust toen de ME binnenstormde en
mij en mijn zoon tientallen malen sloeg met knuppel zonder te waarschuwen.
Toen ik zei gewoon mee te werken en het café te willen verlaten bleef de ME'er
gewoon doorgaan met slaan. Ik ben helemaal beurs geslagen en kon een aantal
dagen niet werken van de pijn. Heb een klacht ingediend bij de politie maar heb
helemaal niets gehoord. Veel mensen om mij heen werden geslagen, terwijl 99%
niets had gedaan. Ik snap ook niet dat de ME achteraf zei eerst gewaarschuwd te
hebben, want ik heb niets gehoord.’

‘Drooglegging van het stadscentrum is tot daar aan toe. Dat is ook de plek waar
de supporters zich ophouden. Ik denk dan aan cafés en restaurants. Ik zet wel
vraagtekens bij het sluiten van een bierspecialist bij het Oostplein (in mijn
beleving is dat niet echt centrum). De winkelier mist hierdoor inkomsten.’

‘Sinds de rellen in Hoek van Holland krijg ik het gevoel dat de gemeente en
korpsleiding last hebben van faalangst. Op zich is dat niet erg, maar wel als je
dat reflecteert op de burgers van je stad. Ik voel mij sinds Hoek van Holland en
mede door mijn uiterlijk een stuk opgejaagd wild. En dit terwijl ik me altijd
keurig en correct gedraag en geen strafblad heb. Door hun eigen falen voel ik mij
nu in deze gemeente niet meer veilig en dat toch betreurenswaardig voor een
stad van deze omvang.’

‘Ik was als betoger op 1 mei in
Rotterdam. Wat ik toen heb gezien
kan ik nooit meer vergeten. Ik heb
Nederland altijd als een

. democratisch vrij land gezien, maar
na dat delict van de politie schaam
' ik me ervoor dat ik die mening had.
| Ongeveer 30 jaar lang hebben we
* op 1 mei hier in Nederland nooit
grote problemen gezien en dit jaar
zagen we in Rotterdam en
Nijmegen een probleem. Dit kan
niet toevallig zijn. Het kan niet
toevallig zijn dat de politie al om
12.00 uur met beschermde kleding
voor het Stadhuis stond. Een
domme reden om zogenaamd de
orde te gaan handhaven was: dat
er geen stokken gebruikt mochten worden om vlaggen aan te binden. Vlaggen en
spandoeken zie je toch bij elke demonstratie en viering? Gaan we die dan
allemaal verbieden? Misschien zeggen de beelden al genoeg, maar de beelden
zeggen zelfs nog te weinig. Er zijn heleboel dingen dat de camera's niet hebben
gefilmd; waaronder een meneer dat door de politieagent keihard met een
knuppel een klap kreeg op zijn hoofd en daardoor bloedde. De reden dat de
meneer een flinke klap kreeg was omdat hij 'waarom? waarom?' schreeuwde.
Verder hoorde ik de politieagenten letterlijk ons uitdagen met woorden als 'kom
op dan’, ‘oprotten', enzovoort. Het allerergste waardoor ik die nacht niet kon
slapen, was dat de politie zijn doel richtte op ouderen, vrouwen en op kinderen.’




‘Ik heb twee jaar in de Kuip gewerkt en heb in die periode een aantal malen
meegemaakt dat er problemen waren rondom het stadion. Ikzelf wilde op dat
moment alleen maar naar huis, maar ik kon geen kant op. Dit kwam omdat de
ME iedereen tegenhield. Hierdoor belandde ik en vele andere onschuldige,
waaronder vaders met kleine kinderen, tussen de boze menigte. Op de
momenten dat de politie te paard de menigte bestormde, moest ik en alle andere
onschuldige mensen wegrennen, omdat wij anders ook neergeknuppeld zouden
worden. Dit vind ik echt belachelijk! Ook heb ik tijdens deze situaties gemerkt
dat de ME vaak rellen uitdaagt. In mijn ogen zorgt de ME er soms/meestal juist
voor dat er problemen ontstaan.’

‘Het lijkt erop dat de zwaar opgefokte ME pas een leuke dag hebben als het fout
gaat en ze lekker erop los kunnen slaan. Hier zouden ze eens met verborgen
camera onderzoek naar moeten doen, wat dit loopt echt de spuigaten uit.’

‘Tk heb mij mateloos geirriteerd aan het feit dat de KNVB gezwicht is voor een
aantal loze dreigementen van een stelletje hersenloze hooligans. Vervolgens is er
een onbeantwoorde vraag: Wat waren de totale kosten voor de politie-inzet over
twee wedstrijden verdeeld en inclusief de inzet in R'dam op 25 april tijdens de
uitwedstrijd. Was dit nu echt goedkoper dan wanneer er één wedstrijd was
gespeeld? Optreden tegen echte ordeverstoringen is oké, maar hier is sprake van
een burgemeester die zijn eigen disfunctioneren probeert te verdoezelen door de
politie een opdracht van zero tolerence mee te geven en daarmee probeert goed
te maken waar hij heeft gefaald in Hoek van Holland. Tijdens de twee
wedstrijden zijn meer dan 100 arrestaties verricht, aanzienlijk meer dan in Hoek
van Holland. Er is alleen één significant verschil; tijdens deze twee wedstrijden
zijn er helemaal geen ongeregeldheden geweest. Alle arrestaties zijn gebaseerd
op suggesties, zoals het niet kunnen legitimeren of softdrugs bezit.’

‘Tegenwoordig is het zelfs normaal als een
politie agent naar iemand toe loopt en op 3
meter afstand iemand recht in zijn gezicht
filmt. We hebben het hier over onschuldige
mensen.’

‘Bevrijdingsfestival: het publiek wordt
opgesloten en gefouilleerd. Tassen
doorzocht. Fotocamera's mogen niet naar
binnen. Het publiek dat nhormaal komt
aanwaaien voor de gezelligheid wordt
behandeld alsof zij de hooligans zijn.
Koninginnendag is al eerder om zeep
geholpen. Ik bezoek dergelijke festivals niet
meer. Ik ga nog liever naar Amsterdam waar nog iets van vrijheid is.’

‘Vlaggenstokken worden tegenwoordig kennelijk ook al als wapens gezien.
Hierdoor escaleerde de situatie op 1 mei. De politie moet onderscheid weten te
maken tussen stokken die als wapen dienen en vlaggenstokken. Sommige
vlaggenstokken waren nota bene sprietjes waarmee je nog geen mug doodslaat.’

‘Samen met mijn zoon heb ik de finalewedstrijd Feyenoord-Ajax bezocht. De
maatregelen die daar getroffen zijn, waren niet normaal. Het leek wel oorlog!



Ongelooflijk. Al maanden treft de burgemeester maatregelen die naar mijn
mening maar één belang hebben: Rotterdam en de club Feyenoord in diskrediet
brengen. In Hoek van Holland lag de burgemeester letterlijk en figuurlijk te
slapen en het roepen van de clubnaam Feyenoord bij deze rellen vond ik al
helemaal nergens op slaan. De echte Feyenoord-supporter veroordeelt het
gedrag van die malloten. Het ergste is toch wel de maatregelen die de
burgemeester heeft getroffen rond de bekerfinale. ME, Koninklijke
marechaussee, aparte ingangen voor het sponsorpubliek. Aparte ingangen voor
de Feyenoord-supporters. Alsof alle Feyenoord-supporters criminelen zijn. Ik voel
mij absoluut niet veilig bij zo'n politiemacht. Ik wil graag voetbal zien en
Feyenoord aanmoedigen en niet het gevoel hebben dat ik in een oorlogsgebied
terecht ben gekomen.’

‘Ik was met twee
vrienden vanuit
Enschede naar
Rotterdam gegaan om
de bekerwedstrijd live te
gaan kijken. Wij lopen
op een kilometer van

. het centrum als er 2 ME-
busjes komen aanrijden.
Er stappen een stuk of
acht politieagenten uit.
We worden staande
gehouden zonder dat we
iets gedaan hadden.en
het génantste was nog
wel dat wij met ons
paspoort voor ons
gezicht midden op een
druk punt op de foto. Dit
vind ik echt geen
promotie voor
Rotterdam.’

‘Mijn neefje van 10 jaar was met zijn ouders bij de 1 mei demonstratie. Hij heeft
daar met vriendjes en vriendinnetjes een dans opgevoerd. Maar toen de politie
buitenproportioneel ging optreden werden zijn ouders in de grote groep
ingesloten. Mijn neefje stond er met zijn leeftijdgenootjes buiten. Zijn ouders
(zeer nette en vredelievende mensen) mochten niet uit de groep en werden
tegen het stadhuis aangedreven. Mensen die uit de groep wilden stappen kregen
klappen met de lange wapenstok. Een zeer beangstigende ervaring voor zowel
de kinderen als de ouders.’

‘Onnodig hard optreden werkt alleen maar averechts en is zeker ook niet in het
belang van de politie. Daarnaast fijn dat er ook nog politieke partijen zijn die niet
alleen maar spierballentaal laten horen.’

‘Op een gegeven moment kwam er uit het niets ME via de achterkant van café 't
Fust naar binnen. De ME heeft zelfs jonge kinderen, die niks met het voetbal te
maken hadden, bijna 't Fust uitgeslagen. Mensen vielen op de grond door de



drukte die er was. De ME heeft veel te hard opgetreden er zijn allemaal
onschuldige mensen slachtoffer geworden van zinloos geweld. Veel mensen zijn
bang voor de politie geworden. De politie is er om ons te beschermen niet om
ons aan te vallen.’

‘Op zaterdag 1 mei werd een bescheiden feest georganiseerd in een pand ‘Spoor
1" aan de Marconiweg 1 in Rotterdam. Ik ben geen frequente bezoeker van dit
soort feesten, maar mij viel op hoe vriendelijk de sfeer was en hoe
goedbedoelend de organisatie. Er zat drie dagen voorbereiding in en het feest
was kosteloos voor iedereen. Al om half twaalf werd de boel stilgelegd door de
politie, met machtsvertoon. Een klein deel van de bezoekers zochten hun
toevlucht tot een gekraakt maar goed beheerd pand aan het Willebrordusplein in
Rotterdam Noord. Hier bevindt zich diep in en onder het pand een geschikte
kelderruimte, waar het feest verder werd voortgezet. Om 07:00 trad de politie
ook daar op, met opnieuw groot machtsvertoon. Onverlet het vriendelijke
publiek, dat weliswaar met tegenzin gevolg gaf en vertrok, stonden de agenten
inmiddels beneden in het pand bij de kelder op intimiderende en onvriendelijke
wijze met de wapenknuppels losjes te zwaaiend: volstrekt onnodig. Het typeert
het Rotterdamse beleid dat verder gaat dan zerotolerance. De politie Rotterdam
maakt misbruik van de tendens tot streng beleid en treedt stukjes over de
grenzen van de wet. Het leidt daarnaast tot disrespect voor en afkeer van de
Rotterdamse politie. Dat komt de sfeer in Rotterdam niet ten goede.’

‘Ik heb het sterke gevoel dat burgermeester Aboutaleb het gevoel heeft dat hij
zich na de standrellen in Hoek van Holland niets meer kan permitteren. Dit wordt
nu uitgevochten over de rug van de gewone burger. De Feyenoordsupporter die
voor de wedstrijd een biertje wil drinken. De personen die gewoon een
evenement willen bezoeken. Lange rijen voor ID-controles en politie met een
kort lontje. Ik ben een geboren Rotterdamse en het doet me dan ook bijzonder
veel pijn dat ik voor evenementen beter in Amsterdam kan zijn. Daar kunnen ze
wel normaal evenementen organiseren.’

‘Onlangs loop ik in Schiebroek in de buurt van de
Hema. Ineens is alsof ik in een enge film beland.
Ik hoor schreeuwen: ‘klauwen omhoog, klauwen
omhoog’ en dan hoor ik schieten. Ik zie tegenover
de loempiakar wel vijf agenten met kogelvrije
vesten.Er was een melding binnengekomen bij de
politie over een dronken man. Het was zo triest.
Ik ken de man van gezicht, waarschijnlijk een
man die een alcohol en drugsprobleem heeft. Hij
werd tegen de grond gewerkt alsof hij een zware
misdadiger was. Er werden
waarschuwingsschoten gelost alsof er heel wat
aan de hand was. Wat me bij blijft is dat de
schietende politieagente bleef roepen: ‘*Klauwen omhoog, kIauwen omhoog’.
Sorry, ongeacht wat de man heeft gedaan, hij diende met respect behandeld te
worden. Goed voorbeeld doet volgen. De manier waarop hij met zijn magere
lijfje tegen de grond werd gedrukt, deed me zo'n pijn.’

‘Wat al enige tijd opvalt is dat de Rotterdamse politie meer dan andere korpsen
bezig is een politiestaatje te creéren. De Rotterdamse politie wil een mobiele



naaktscanner om mensen op straat te kunnen scannen. De Rotterdamse politie
was de eerste die kentekens rond Rotterdam registreerden en deze gegevens
vier (1) maanden bewaarde om in te grasduinen. Hiervoor zijn ze door het
College Bescherming Persoonsgegevens op de vingers getikt. De Rotterdamse
politie is de eerste en enige die het ras registreert van mensen in verband met
het handhaven van de openbare orde. Ook hier tikte het CBP het korps en de
gemeente op de vingers. Rotterdam introduceert aan de lopende band extreme
maatregelen die bovendien illegaal zijn. Als de politie zich al niet aan de wet
houdt, waar blijven we dan?’

'‘Op donderdag 6 mei was ik met
vrienden op de Bergweg een
biertje gaan doen voor wij naar de
wedstrijd zouden gaan. omdat dat
net buiten de drankgrens lag. Het
was er erg gezellig en druk op een
gegeven moment kwam er een vol
ME-busje voorrijden. Agenten
hebben een paar minuten lang
foto's gemaakt van iedereen die

| binnen was.’

‘Ik vind het een uitstekende zaak
dat er getracht wordt iets te doen
aan die kleine groep galbakken
die het ook voor de rest
verzieken. Maar het gaat echt te ver, waardoor ik nu heb moeten besluiten dat
een gezellige dag voortaan plaats moet maken voor thuis op de bank kijken. Ik
was 25 april op het stadhuisplein met twee andere vriendinnen. We hadden een
goede plek bemachtigd en konden niet wachten tot de wedstrijd zou beginnen.
Het was echt vanuit het niets dat een muur van ME-er ons letterlijk naar binnen
veegde en sloeg. Het besef dat de klappen die de jongen naast mij kreeg net zo
goed op mij hadden kunnen zijn, gaf mij toch wel trillende benen van schrik,
angst en onmacht. Ook al wilde je wel naar binnen, we konden niet zo overhaast
en zo snel als de ME dat wilde. Ik moest toch snel schakelen naar dat besef daar
ik stoelen en tafels die de weg versperde aan de kant moest gooien om een
huilende vrouw met een baby in de kinderwagen toch maar als eerste naar
binnen te laten. Vervolgens werden we als vee opgesloten, jong en oud, wel of
geen supporter. Wat hadden wij nou misdaan?!’

‘Tk was bij de 1 mei demonstratie in Rotterdam. De politie heeft zich daar
schandalig gedragen. Het leverde mij, vreedzaam demonstrant voor de rechten
van de werkenden en onderdrukten, een nacht cel op!’

‘Ik, als normaal persoon en enorm Feyenoord-fan, sta pas geleden geduldig te
wachten tot ik het stadion binnen mag. En ja hoor, De ME vond het nodig om alle
onschuldige voetballiefhebbers een trauma te bezorgen door met 5 paarden de
rijen te bestormen. Slaan met de knuppels naar alles wat beweegt. Als dit zo
doorgaat in Nederland, vallen er doden. Ik weet in ieder geval wel: Ik ga NOOIT
meer naar Feyenoord. Bedankt ME.’
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