Woord van afscheid Nourdin El Ouali (GroenLinks)

Uitgesproken door: de voorzitter van de Gemeenteraad, burgemeester Aboutaleb, op
donderdag 19 december 2013.

Leden van de gemeenteraad van de stad Rotterdam, geachte aanwezigen,

Aan het begin van deze vergadering staan we stil bij het afscheid van een lid van onze
gemeenteraad, de heer El Ouali.

Meneer El Ouali, beste Nourdin, graag richt ik mijn woord tot u,

Deze donderdag, donderdag 19 december, is de dag dat u ontslag heeft genomen als lid van

de gemeenteraad.

U was sinds 19 maart 2010 lid van de gemeenteraad van Rotterdam. In die periode was u lid
van de tijdelijke commissie Sociaal, lid van de commissie voor Jeugd, Onderwijs, Cultuur en
Sport, de commissie voor Maatschappelijke Ondersteuning, Volksgezondheid, Sociale Zaken
en Participatie en ook lid van de themacommissie Kwaliteitssprong Zuid. Het is duidelijk waar
uw belangstelling naar uit gaat, namelijk het sociale domein. Daarmee is heel helder welke

vraagstukken in de maatschappij u vooral bezighouden.

De afgelopen periode hebben wij u leren kennen als een goed debater die zich niet snel uit
het veld liet slaan in deze arena van het politieke debat. U debatteerde scherp en vindingrijk
en liet binnen die rationele betogen uw betrokkenheid en emotie doorklinken. U hield op 24
juni 2010 uw maidenspeech. Poppodium WATT was het onderwerp. Toen al was duidelijk

dat u wel nieuw was in de raad, maar u niet de kaas van het brood liet eten.

U heeft afgelopen periode niet alleen verbaal van u doen spreken. Uw naam staat onder niet
minder dan 98 moties. Negentien daarvan kregen de steun van een meerderheid van deze
raad en werden aangenomen. Natuurlijk gingen die moties over het terrein waar u in thuis
was en waar uw belangstelling ligt.

De moties gingen ondermeer over jongerenpatrticipatie, de zwakkeren in de samenleving en

armoedebestrijding.

U liet vanuit uw fractie een duidelijk geluid horen.



U stelde ook 14 keer schriftelijke vragen aan het college. Ook wist u enkele actualiteiten en
een tweeminutendebat op de agenda te zetten.

Eén vraag staat me trouwens nog wel heel erg goed voor de geest. Niet alleen bent u
verbaal creatief, ook op schrift. Wie herinnert zich de vraag ‘Hoeveel doekoe kost die
fatoe?’of ‘Waarom niet deze doekoe spenderen aan die kils en chickies die trobie hebben
met hun tatta-takki? U diende schriftelijke vragen in in straattaal. Het ging over het op een
andere manier aanpakken van de slechte beheersing van het reguliere Nederlands door

sommige jongeren. Creatief en uniek.

Geachte meneer El Ouali, beste Nourdin,

Ik dank u voor uw inzet voor de stad Rotterdam en zijn bevolking.

Ik wens u, mede namens de raad, succes met uw verdere werkzaamheden.

In straattaal: Peace out.

Het gaat u goed.



